


ULLEKE IS NIET IN 1889 IN NEDERLAND GEBOREN MAAR 
EIN 1888 IN RUSLAND IN EENi KLOOSTER IN KOSTROMA 
AAN DE WOLGA, N.O. VAN MOSKOU, ALS ARNOUEV. ZIJ 
BIOLOGISCHE MOEDER, ELEONORA PETROVNA, WAS DE 
STO IPO VAN ALEXANDER 11I, D VADER VAN NICOLAAS 
11, DIE ZIJN HALFBROER WAS. ARNOWEV, DIE LATER IN 
GASSEL NUL KE WE GE OE D, WAS EEN B S RD. 
foto rechts; Eleonora etrovna (stoelpoes)met 2 led n van 
d tsarenfamilie. foto on er; panorama van d g boorte
tad van ArnolJev/Nulleke, Kostroma aan de Wolga, sinds 

1613 de bakermat an de Russl ehe Romanov-etyna tie. 

GASSEL, 211 FEBRUA'RI 1889 
NULLEKE "'ASPERS WOR'DT GEBOREN 

VO GENS DE GEGEVE S VAN HET BEVOLKINGSREGISTER 

VAN OORD·B BANT IS DE VADER VAN NULLEKE DE OP 

15 JULI 1838 TE GASSE GEBOREN WILLE JASPERS. DIE 
WAS GE RO W ET JOHANNA ARTS. VAN DEZE .JOHANNA 
IS VERDER NIETS BEKEND. DE BESCHIKBARE I FORMATIE 

IS IET ALLEE ONVOLLE IG R OOK I JUl T!! 

•.....,.,LERHET WARE 



In de nacht van 30 op 31 december 1916 maakten twee 
Russische edellieden in St. Petersburg eén einde aan het leven 
van de monnik Grigori Raspoetin. Later zouden sommigen de 
bizarre moord beschouwen als de eerste concrete aanzet tot de 
Russische revolutie. Anderen zien er het laatste bewijs in van 
de volstrekte nutteloosheid van elk voornemen in die dagen 
tsaar Nicolaas II te bewegen tot veranderingen in zijn beleid. 

D 



-Ra-spee-fin-in zijn 
element: omringd door 
vrouwen, die hem 
aanbaden. De monnik 
had met talloze gravinnen 
en vorstinnen een 
verhouding. En een 
ambtenaar of officier die 
promotie wilde maken, 
deed er goed aan hem 
voor enige nachten zijn 
vrouw uit te lenen! 

De mysterieuze monnik 
Raspoetin (links) 
gefotografeerd in 

gezelschap van twee 
kerkelijke 

hoogwaardigheids
bekleders. Hij heette 

eigenlijk Grigori 
lefimovitsj Novitsj 

(1871-1916) en was een 
eenvoudige boer. Als een 

rondreizende 
wonderdoener kreeg hij 

een zekere faam. In 1905 
werd hij aan het 

Russische hof 
uitgenodigd. Hij wist de 

tsarewitsj Alexis, die aan 
de bloederziekte leed, in 
zekere mate te genezen. 
Aan zijn geheimzinnige 

begaafdheden in de 
geneeskunde ontleende hij 

een enorme invloed en 
macht. Zijn bijnaam 

'Raspoetin' die hij van 
het volk kreeg betekent 

'de losbandige'. De 
monnik stond dan ook 

bekend als een groot 
feestvierder en 

vrou wenjager... 



Bij Lenins aankomst in Rusland 
telde de bolsjewistische partij nog 
maar 70.000 leden. In augustus 
waren dat er al 240.000 geworden. 

-

De Rode Omwenteling
 



1894 -1917 DE YNA TIE VA 

NICOLAAS 11 
DE ROMAN S 

WORDT BLOEDIG BEEIN' IGD. 

DELAAT5TET5AAR 
Foto onder; laatste foto v.h. 
tsarenechtpaar in functie 



PORTRET VAN EEN
 
ZELFVERZEKERDE
 

25-"'AR GE ICOLAA5
 



PORTRET VAN EEN
 

Z RGELIJK KIJKENDE
 
21 RIGE ALEXANDRA
 



IN 1895 DRAAGT HET TSAREN AAR
 

DE 16 EE WSE KOSTBARE KL DIJ
 





PORTRET VAN GENERAAL 
DENIKIN, EEN VAN DE VER
TROUWELINGEN VAN NICo
LAAS 11, EN OPPERBEVEL
HEBBER VAN EEN VAN ZIJN 
'"WITTE" LEGERS, DIE ZICH 
TEGEN DE RODE HEERSCHAP 
PIJ IN RUSLAND VERZETTEN 

Een slecht voorteken 
De kroning en wijding 
van tsaar Nicolaas IJ 
werden uitgesteld tot 
na zijn huwelijk. Hij 
kon zich pas tsaar 
noemen anderhalf jaar 
na zijn 
troonsbestijging, in 
maart 1896. Er werden 
grote feesten gehouden 
in Sint Petersburg en 
Moskou. 
Maar in Moskou 
werden de 
feestelijkheden 
overschaduwd door 
een ramp. Op het 
Hodynka-terrein, waar 
een enorme menigte 
zich onder de 
keizerlijke tribune 
verzameld had, verloor 
de politie het hoofd. 
De massa werd in 
greppels gedreven en 
met honderden 
doodgedrukt in de 
paniek die ontstond. 
Het leek een slecht 
voorteken voor de 
tsaar en de tsarina. 
Inderdaad werd hun 
regering een reeks van 
opeenvolgende 
drama's ... 



DE REVOLUTI GD
HET STAR E WAS GESLAA 
EINDE. VENTI.JDPERK IS TE • 

oorstelr N· 
TERWI.JL VEEL Ing schilderij· 
VAN DE TSAA OFFICIEREN ' 

OVERGELOPER AL WAREN 
WORDT EEN VN OF GEVLUCHT 
GETROUWEN AN DE LAATSTE' 

DOOR BOLS.J VAN DE TSAAR 
GESCHOTEN EWIEKEN DOOD

VLAG WIL ST:~~HI.J DE RODE
EN. 



TOBOL K; MEI 1917 
DE VERBA E TS R MET 

ZIJ KINDEREN OP HET DAK 
VAN "N HUIS IN SIBERIË. 
KE ENS EN DE VOORLOPI
GE REGERING HADDEN DE 
TSARENFAMILIE DAAR ONDER 
GEB C T 0 HEN TE BE
SCHERMEN TEGEN DE HEET
HOOF E DIE FEL DISCUS
SIEËERDEN OVER HET LOT 
VAN DE ROMANOVS••••••••••••.•••• 



In de kelder van deze 
villa te Jekaterinenburg in 
de Oeral werd de 
Russische keizerlijke 
familie Romanow in juni 
1918 om het leven 
gebracht. 

I E ZOMER VAN 1918
 
WOR T DE T5ARENFAMILIE
 

IN DE OERAL VERMOORD
 

Macabere vondst 

De lichamen van de 
tsaar en zijn 
gezinsleden en 
personeel werden door 
de bolsjewieken met 
bijlen en zagen in 
stukken verdeeld en 
daarna verbrand. Toen 
de bijlt;n door de 
kleding drongen, 
werden verscheidene 
juwelen kapot geslagen 
waarvan de splinters 
later in het gras 
werden teruggevonden. 
De as van de lijken 
wierpen de 
bolsjewieken in een 
waterpoel onderin een 
mijnschacht. Het 
vernietigingswerk leek 
zo grondig verricht te 
zijn dat één van de 
mannen achteraf 
verklaarde: 'De wereld 
zal nooit weten wat wij 
met hen deden.' 
Dit bleek ijdele hoop, 
want acht dagen na de 
moord viel 
Jckaterinenburg in 
handen van de 
oprukkende Witten. 
Een jaar later werd in 
opdracht van admiraal 
Koltsjak een grondig 
onderzoek verricht. De 
mijn werd ontdekt, de 
splinters van de 
sieraden, de 
onbrandbare delen van 
zes corsetten en nog 
vele andere 
voorwerpen die er geen 
twij fel over lieten 
bestaan wat daar 
gebeurd was ... 


