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KERSTVISKOSMOGONIE 1994

Globale indeling van het
programma van 26 december

14.00 Simon Drost als Hettel Hondekop

14.30 Martin van Meurs leest zijn
Kerstverhaal voor

15.15 Nationale kampioensgilde St.-Remigius
- Blazersuitvoering voor S personen -

16.00 Presentatie van HET IDEALE GEZIN gestoken
in een muzikaal jasje

16.45 Johan Rebergen ; Performance

Als een rode draad lopen Kapitein Theo Nas achter de haringkar en Joke Post achter de
elektrische piano tussen de programma - delen door ( worden het kerstliedjes of de
bossanova??

Vader Abraham vertelt een kerstverhaal op band. Maarten Beks houdt een PLEIDOOI
VOOR DE KERSTSTAL en het kerstverhaal van Martin van Meurs wordt gevisualiseerd

en is ook op band te beluisteren. Loesje kieedt de TAALPAAL aan met haar Kerstwensen
van de afgelopen 10 jaar.

In de overige stallen zijn installaties en schilderijen van Frans Brandsen, Henk Jaspers,
Denny Jacobs en Rob Veenbhof te zien.

De kinderen mogen kerstbomen versieren ( mogen mee naar huis ) en voor icdereen. dus
ook voor de volwassenen zijn alle mogelijke hartversterkertjes te koop of te krijgen.




Ali Conguz




HET KERSTDINER

Dit kerstverhaal is niet gezellig of vrolijk maar laten we wel wezen kerstmis is nooit gezellig of
vrolijk geweest. Niet in de christelijke en niet in de heidense traditie. Natuurlijk,de geboorte van
Jezus was een blijde gebeurtenis maar wel een gebeurtenis die gepaard ging met moord en
doodslag want terwijl Jezus in zijn kribbe lag en de aandacht kreeg van zijn ouders, van de
wijzen uit het Qosten en van de herders werden op last van koning Herodes alle baby's van zijn
leeftijd onbarmhartig doodgeslagen. Deze symboliek is niet mis te verstaan: het licht van
Christus kon slechts schijnen ten koste van het bloed en de offers van zijn gruwelijk vermoorde
leeftijdgenoten. En'zo is het altijd geweest de geboorte van het licht,goddelijk licht of zonlicht is
altijd een gebeurtenis die gepaard gaat met pijn en bloedoffers. Wie dit niet begrijpt , begrijpt de
geboorte van het leven niet. Laat staan de zin van een pijnlijke bevalling. Alle diepgewortelde
verhalen en legenden over de geboorte van het licht behandelen hetzelfde thema:zonder
duisternis is er geen licht. Zonder pijn geen geboorte zonder offer geen bevrijding. Bij de
Romeinen was het niet anders. De heilige van het licht,Santa Lucia was een vrouw die door
keizer Diocletianus werd doodgemarteld vanwege haar christelijke overtuiging.In Zweden
begint nog altijd de kersttijd met het Luciafeest van |3 december.Ons kerstfeest begint op 25
december dezelfde dag waarop bij de heidenen het Julfeest begon. Dit Julfeest is een oud
Germaans feest . Jul betekent "wiel” en daarmee wordt de zon bedoeld die wordt voorgesteld
als een vurig rad. Volgens de Germanen rustte de zon twaalf nachten en in die tijd moest ook
de mens rusten. Geen spinnewiel mocht draaien en geen zwaard worden geheven. Het vee stond
veilig in de stallen en de wintervoorraad was geborgen. Maar als het feest begon werd de
passiviteit doorbroken,dan werd het grote Jul-vuur ontstoken en werd het Jul-offer geslacht
omdat ook de Gemanen begrepen dat er zonder offers en zonder pijn nooit licht kan
zijn.Kerstmis is het feest van de winterzonnewende en laat zich het beste verstaan vanuit de
natuur. De tijd die vooraf gaat aan kerstmis is een tijd van neergang en verval. Overal vergaat het
tijdelijke, het vergankelijke, overal is verrotting en bederf. Het verval van de ondergaande
wereld beleeft in november een hoogtepunt wanneer de hevige stormen het oude en het zwakke
opruimen. Vergeelde bladeren en de laatste resten van het oude jaar worden opgeruimd want de
aarde moet worden klaargemaakt voor een nieuwe geboorte. De hele aarde wordt in die dagen
tot een vrouw gemaakt aan de vooravond van een bevruchting. Alle tuinen en alle akkers zijn
omgeploegd,alles is klaar voor de uitstorting van het zaad. En die bevruchting vindt altijd plaats
in de schijnbaar doodse koude nachten rond Kerstmis wanneer de kale aarde er open en bloot
bij ligt en openstaat voor het zaad van het licht.In de schoot van de aarde wordt het licht van de
sterren, de enige lichtbrengers in die donkeren nachten, ingezaaid en het is dan ook geen toeval
dat zoveel bloemen later in de vorm van een ster zullen ontluiken.

Kerstmis en slachten gaan hand in hand. De bevrijding van het licht vraagt om slacht-offers. Het
wildbraad op de tafels is nog steeds een afspiegeling van deze ijzeren wet maar het is een
zwakke afspiegeling. Tijdens het kerstfeest eten de mensen geslachte koeien, varkens, kippen,
eenden, kalkoenen, reeén en konijnen omdat ze vaag een vermoeden hebben dat het zo hoort




maar ze zijn al te ver afgedwaald van de natuur om intuitief de natuurwetten te begrijpen en ze
doorleven niet meer het onverdroten voortgaande ritme van de seizoenen.Om die reden hebben
wij de Broederschap van het Vlees opgericht. Hebben wij de natuurwetten opnieuw erkend en
het offer in ere hersteld.

Onze broederschap vindt zijn bestaansrecht in het eten van mensenvlees,ook wel kannibalisme
genoemd. Dit klinkt op het eerste gehoor onwerkelijk of walgelijk of misschien wel
lachwekkend maar dat is het niet. Kannibalisme is van alle tijden . Het is onuitroeibaar,zowel in
primitieve als in hoge culturen omdat het beantwoordt aan een wezenlijke behoefte van de
mens,namelijk de wens om te triomferen over de dood.

Het eten van gedode vijanden heeft altijd een gevoel van onoverwinnelijkheid en van
heerschappij over het leven gegeven.In 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarschuwde
de Japanse keizer dat de doodstraf stond op het eten van iedereen die niet tot de vijand
behoorde. Let wel, hij verbood geenszins het eten van mensenvlees, hij verbood slechts het eten
van medestrijders.

De leden van onze broederschap geloven meestal niet in God of in hogere machten.Zij geloven
in zichzelf en in de mogelijkheid van de mens om baas te zijn over het eigen lot. Het eten van
mensenvlees levert de brandstof die dit geloof gaande houdt. Bovendien kunnen wij onze angst
om zelf gegeten te worden,zowel in fysieke als geestelijke zin, onderdrukken door anderen te
consumeren.

Wij zijn bewuste kannibalen dat wil zeggen dat wij niet door de nood gedwongen zijn om
mensenvlees te eten maar dat wij tot diep in onze vezels de betekenis van het mensen-offer
ervaren. [edereen kent wel voorbeelden van extreme situaties waarin kannibalisme de enige
mogelijkheid was om te overleven. Bekend is het geval van het vliegtuigje dat in 1972
neerstortte in de Andes. De veertien overlevenden hielden zich maandenlang in leven door het
vlees van hun gestorven medepassagiers te eten. Een logische oplossing voor een, anders
onoplosbaar, probleem. Maar een dergelijk voorval,en zo zijn er vele,heeft niets met
kannibalisme te maken,hooguit met tot waanzin drijvende honger.In ons genootschap speelt
zoiets niet. W1j zijn zonder uitzondering vermogend en goed doorvoed. Wij hebben dus geen
behoefte aan viees maar aan de macht over het leven. Wat dat betreft staan wij met onze
opvattingen veel dichter bij de primitieve opvatting van het kannibalisme,die wij liever de
klassieke opvatting noemen . Daarbij gaat het om de krachten die een rol spelen in de kringloop
van het leven. ledereen weet toch dat dode planten en dieren terwijl ze liggen te verrotten hun
levenssappen en energie teruggeven aan de aarde en de aaseters zodat er weer nieuw
leven,nieuwe planten en nieuwe dieren uit kunnen ontstaan, welnu om deze simpele gedachte
gaat het. Door het rituele eten van mensenvlees absorbeert men de in het gedode wezen
opgeslagen krachten en vermogens zodat men zelf rijker en krachtiger wordt. De zogenaamde
primitieve volken wisten maar al te goed dat door het eten van een in de strijd gedode vijand, de
krachten van de overwonnen krijger maximaal overgaan in het lichaam en het bloed van de
overwinnaar. Bij sommigen stammen was het gebruikelijk om ook de gestorven stamleden op te
eten omdat zij, nadenkend over deze materie, terecht concludeerden dat het eten van de
stamleden de meeste garanties geeft om de eigenschappen van de gestorven dierbaren voor de
stam te behouden.

Om lid te worden van onze broederschap moet men eerst het rituele litteken verkrijgen. Een
kandidaat van onze broederschap wordt zorgvuldig geselecteerd op maatschappelijke positie en




leefwijze. Geleidelijk aan krijgt hij meer kennis over de waarde van het mensenoffer en over het
mysterie van leven en dood. Aan het einde van de inwijdingsrites wordt de kandidaat, bij
gebleken geschiktheid,opgenomen in de broederschap na het aanbrengen van de noodzakelijke
littekens

De leden van onze broederschap drukken stuk voor stuk een brandende sigaret uit op de huid,
van het aspirant lid, tussen de duim en de wijsvinger.Zo ontstaan er kleine ronde brandwonden
op dit stukje vel.Om genezing te voorkomen moet de kandidaat elke dag de korstjes op de
brandwonden wegkrabben, net zolang tot er een litteken is ontstaan dat er uitziet als een
kralensnoer.

Voordat ik iets ga vertellen over de kerstbijeenkomst van de broederschap, die vandaag plaats
vond, moet ik eerst iets zeggen over Ali Conguz de leverancier van ons geheime genootschap.
Ali is een illegale buitenlander,afkomstig uit Irak. Hij verblijft hier al enkele jaren zonder
paspoort en zou eigenlijk het land uitgegooid moeten worden. Maar hij wordt het land niet
uitgezet omdat wij hem kunnen gebruiken. Ook al is hij een schobbejak,die bij voorkeur een
onderdanige houding aanneemt en je vervolgens naait waar je bij staat.

Tk heb hem twee jaar geleden leren kennen. Hij was toen net van de straat gevist en stond op het
punt om over de grens gezet te worden.In het politiebureau, waar hij werd vastgehouden,
klampte hij mij aan toen hij, uit de reakties van het corps,begreep dat ik een hoge
politiefunctionaris ben. Met veel gebaren en in een koeterwaals waar je oren pijn van
deden,smeekte hij mij te mogen blijven en beloofde hij,in ruil voor mijn goedertierenheid, alles
te zullen doen wat ik van hem verlangde. Uit nieuwsgierigheid liet ik mij zijn dossier brengen.
Zijn verhaal was niet bijzonder. Het was het soort verhaal dat door duizenden vluchtelingen
vertelt kan worden. Hij was geboren als Koerd in Noord-Irak en feitelijk was daarmee zijn lot al
bezegeld. De Koerden die al decennia lang,zonder enig succes streven naar een eigen

staat, worden in alle landen waar ze wonen, Syri€, Rusland, Turkye en Irak, vervolgd, gemarteld
en als vee behandeld.

Kort na de Golfoorlog toen dictator Saddam Hoessein zuiveringsakties begon, gericht tegen de
Koerden in het noorden en de Sjiieten in het zuiden van het land, werd Ali verschillende malen
opgepakt, verhoord en half dood geslagen. Bovendien werd in diezelfde tijd,zijn mooie jonge

vrouw voor zijn ogen verkracht en in de buik getrapt,terwijl zij in verwachting was van haar
eerste kind.Zij verloor dat kind en Ali besloot toen zijn haat tegen het regime van Saddam om te
zetten in verzet en sloot zich aan bij de,door communisten geleide, Koerdische commando's.
Veel succes had hij als verzetsstrijder niet. Al bij één van de eerste schermutselingen met het
leger, waar hij aktief aan deelnam, werd hij gewond en moest hij noodgedwongen alleen in de
bergen achterblijven. Opgejaagd door de honger en door met honden uitgeruste, anti-guerrilla-
eenheden,begon hij zijn leven als vluchteling.Na veel ontberingen en omzwervingen kwam hij
in ons land aan met de status van politieke vluchteling.Op grond van het nieuwe, spijkerharde
beleid is er geen plaats voor illegalen zoals Ali en nadat ik zijn dossier gezien had, was mijn
eerste ingeving:"weg met die kerel" Maar om de een of andere reden bleven zijn woorden:"Tk
zal alles doen wat je van me verlangt”,in mijn geest rondzweven. Ik vroeg me af of hij het echt
meende of dat het slechts een holle frase was en besloot hem op de proef te stellen. Ik had
namelijk behoefte aan iemand die voor de broederschap zou kunnen doden,iemand zonder last
van een opspelend geweten. Bovendien iemand zonder verbindingen en dus ook zonder
connecties met de onderwereld. Ali was bij verschillende moordpartijen betrokken geweest en
had dus al de nodige kerfjes op zijn geweer maar de dodelijke aanslagen waar hij bij betrokken




was, hadden allemaal een politieke achtergrond en ik vroeg me af of hij, ook puur op basis van
een bevel van hogerhand,de trekker over zou kunnen halen.

Ik liet hem bij me komen en legde hem die vraag voor.Zonder aarzelen herhaalde hij dat hij in
ruil voor een veilige schuilplaats en een inkomen om van te leven, bereid was alles te doen wat
ik van hem verlangde.Omdat ik geloofde dat hij de waarheid sprak, zorgde ik ervoor dat hij
tijdelijke verblijfsvergunning kreeg en gaf hem de naam van een grote dealer die ons, in de
haven van de hoofdstad, veel overlast bezorgde met zijn handel in drugs en wapens. Een week
later werd deze crimineel, met doorgesneden keel, opgevist uit het vuile,naar olie en chemicalién
stinkende water van de haven.

Het was duidelijk dat er met Ali zaken te doen waren. Wij sloten een overeenkomst die er zo
uitzag : Ali zou twee maal per jaar op mijn aanwijzingen, uiteraard via een tussenpersoon,
iemand uit de weg ruimen in ruil voor eén verblijfsvergunning,die van jaar tot jaar verlengd zou
worden en in ruil voor een veilige, regelmatig wisselende, woning. Een van onze broeders, die op
een sleutelpositie bij Binnenlandse Zaken werkt,liet hem pro forma op de loonlijst van de
binnenlandse veiligheidsdienst zetten,zodat hij verzekerd zou zijn van een inkomen,en om te
voorkomen dat hij opgejaagd zou worden door onze eigen mensen.Na elke gelukte aanslag zou
hij een ruime bonus ontvangen die hij wilde gebruiken om het Koerdische verzet te steunen
want hij bleef zijn eigen zaak trouw.Ik denk ook dat de mogelijkheid die hij nu kreeg om de
Koerdische zaak financieel te ondersteunen, de belangrijkste motivatie was voor Ali om zijn ziel
en zaligheid uit te leveren.

Uiteraard liet ik hem geen paspoort geven.Immers zonder paspoort bleef hij geheel van mij
afhankelijk terwijl hij met dat document zou kunnen proberen zich van mij los te maken.

Na die eerste korte gesprekjes met Ali verbrak ik mijn relatie met hem totaal.In persoon heb ik
hem na die tijd nooit meer gezien maar onze afspraak houdt door de jaren heen ,en met behulp
van tussenpersonen, keurig stand.

Ali is, zoals gezegd, de leverancier van de Broederschap van het Vlees. Het is zijn taak om twee
maal per jaar,op een afgesproken en streng geheim gehouden lokatie,een lijk aan te leveren. Met
Pasen is dat,verwijzend naar de kruisiging van Jezus, het lichaam van een man, met kerstmis is
dat, ter ere van Santa Lucia, een vrouw.

Het gaat daarbij niet om mensen met een verleden. Mensen die om de één of andere reden uit de
weg moeten worden geruimd. Het gaat niet om politieke moorden of om afrekeningen met het
criminele milieu, Verre van dat. De broederschap selekteert mogelijke slacht-offers op hele
andere gronden. Wij zoeken geen oude of afgeleefde mensen maar liefst gave exemplaren van
het menselijke ras. Bovendien zoekt de broederschap naar mensen met weinig relaties, bij
voorkeur alleenstaanden of toeristen, zodat de verdwijning voor weinig commotie zorgt en al
spoedig niet meer is dan een nummertje in een dossier van onopgeloste zaken.

Ook dit jaar deed Ali zijn werk keurig. Op het afgesproken tijdstip,twee dagen voor kerst,
laadde hij zijn vrachtje uit bij het landhuis, dat voor deze gelegenheid was afgehuurd, en
verdween onmiddellijk. De broeders die het lijk in ontvangst namen, sneden het plastic weg,
waarin de dode vrouw gewikkeld was,en slaakten goedkeurende kreten want het slacht-offer
dat Ali ter ere van de kerstviering had aangeleverd, was top-kwaliteit. Het was een jonge
welgevormde vrouw van vermoedelijk een jaar of dertig met golvend roestbruin haar.Zij was
met een enigszins verwrongen en tegelijkertijd vragende uitdrukking op haar gezicht de dood
ingegaan. De lijkverstijving,die begint bij de kaakspieren en dan over gaat op de hals,de romp
en de ledematen was na de plotselinge dood van deze vrouw vroeg en intens opgetreden.




De broeders die het lijk in ontvangst hadden genomen,schoven de vrouw in een koelbox waar
zij tot aan het moment van de offerplechtigheid in zou blijven liggen. En vandaag was het dan
eindelijk zo ver.Enkele uren voor de offerande, was de dode vrouw uit de box gehaald om te
ontdooien.Het slacht-offer zag er prachtig uit. Van verwondingen was geen spoor te zien. Zij
was met een mes, van achteren neergestoken en aangezien zij nu op haar rug lag opgediend was
van die doodsteek niets waar te nemen. Alleen als men haar om zou draaien zou een lijkvlek
zichtbaar worden omdat de bloedkleurstof door de vaatwanden heendringt en zich verzameld in
het laagste deel van het lichaam.

Wijj stonden om de tafel heen,waarop de vrouw lag en wachtten op het sein van de
grootmeester van onze brocderschap,om toe te tasten.In de eerste fase betekent dit overigens
uitsluitend betasten. Onze hogepriester en grootmeester is een welgestelde slager die,binnen
onze kring, luistert naar de naam Nicolai. Meestal is de hogepriester een slager of
slachter.lemand die dagelijks omgaat met vlees en bloed en dagelijks heerschappij uitoefent
over het leven en de dood. Dat het daarbij om dieren gaat, is maar van beperkt belang, hoewel
natuurlijk het mensenoffer het meest gesublimeerde offer is.

Nicolai die aan de kop van de tafel stond,en lange tijd in meditatie verzonken was, keek op en
sprak:"Tast toe vrienden het kerst-offer is bereid". Als bij toverslag ontwaakten wij uit onze
overpeinzingen en betasten het levenloze lichaam dat voor ons lag. Het is iedere keer weer een
sensatie om de toppen van je vingers over het dode vlees te laten lopen. Het lichaam voelt koud
aan,niet alleen omdat de dood is ingetreden maar vooral omdat het voorafgaand aan het
opdienen in een koelbox heeft gelegen. Echt bevroren is het echter niet want door het verblijf
in de kamer, warmt het lichaam weer langzaam op zodat het dode vlees onder je vingertoppen
meegeeft wanneer je erop drukt .Het was echt een groot genoegen om deze vrouw,die soepel
en gespierd was,te betasten. Liefkozend liet ik mijn vingers over haar benen glijden,over haar
vlakke buik en haar volle borsten. Toen ik haar harde koude tepels bevoelde stroomde een
gevoel van macht door mij heen en kon ik een erektie maar met moeite onderdrukken. De andere
mannen verging het net zo.Sommigen likten genotvol over het vel van de vrouw en kusten haar
huid op verschillende plaatsen.

Ik weet dat verscheidene leden van onze broederschap verlangen naar een sexuele relatie met
het slacht-offer maar onze hogepriester laat een dergelijke intiem-erotische verhouding niet

toe. Hij beschouwt lustgevoelens ten opzichte van het offer als een vorm van fetisjisme die de
wezenlijke kermn van het kannibalisme geweld aandoet. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft want
via kannibalisme kom je heel snel in het schemergebied van lijkschennis en necrofilie.

Intussen nam de behoefte om het offer daadwerkelijk te eten zienderogen toe.Sommige leden
van ons genootschap konden het niet laten om voorzichtig in de vrouw te bijten terwijl anderen
zacht jankende geluiden maakten, zoals honden die voor de aanrecht zitten te wachten terwijl
hun etensbak gevuld wordt.

Gelukkig gaf onze hogepriester kort daama een teken met zijn hand waarmee hij aangaf dat het
voorgerecht,het voelen van het slacht-offer, vervangen zou worden door het hoofdgerecht.

Wij weken enigszins terug en wachtten op het volgende onderdeel van het ritueel. De ,daarvoor
aangewezen broeder,zijn naam i1s William en hij is in het dagelijks leven een ,schatrijke
elektronica-importeur, verdween via een deur naar de keuken en kwam kort daarop weer binnen
met in zijn handen een aarden kom met water. Onze grootmeester stak zijn handen in de kom en
waste ze zorgvuldig. Daama bracht broeder William hem een met robijnen versierd




offermes. Nicolai haalde dit vlijmscherpe slagersmes lietkozend langs zijn voorhoofd waama hij
de sacrale woorden sprak:"Neemt en eet want dit is ons vlees en dit is ons leven”

Vervolgens hief hij het mes boven zijn hoofd en plantte het daamna in één vloeiende beweging in
de buik van de vrouw,net onder de ribbenkast. Met een aantal geoefende bewegingen sneed hij
het vlees onder de linkerhelft van de borstkas weg zodat de holte onder de ribben zichtbaar
werd. De hogepriester legde het mes terzijde. Met de zekerheid van de geoefende slachter trad hij
in de voetsporen van de Azteken-priesters, die eeuwen voor hem al dezelfde gewijde
handelingen hadden uitgevoerd,en haalde, nadat hij zijn hand bijna tot aan de elleboog onder de
ribben naar binnen had gebracht,het hart van de vrouw in een ruk naar buiten. Jammer genoeg
was het geen levend kloppend hart, zoals bij de pre-columbiaanse offerrituelen, maar toch: het is
de bron van het leven en het sensationele hoogtepunt van onze bijeenkomst. De hogepriester
bracht het lillende vlees naar zijn mond en beet erin. Dat was voor ons ook het sein om aan te
vallen. Met behulp van onze eigen messen sneden wij stukken offervlees uit de dode vrouw. Wij
aten haar vlees en proefden haar bloed en voelden hoe haar levenskrachten in ons ontkiemden.
[k sneed een stuk van haar borst af en verorberde dit,nadat ik het bloed van mijn mes gelikt
had. Het is vreemd, normaal gesproken zou ik er niet over denken om vlees dat noch gebakken
noch gekookt is tot mij te nemen maar bij offervlees doet het niet terzake of het rauw is of niet
net zoals een baby geen vraagtekens zet bij de weeé smaak van de moedermelk.Er is wel eens
voorgesteld,door een van onze broeders,die het rauwe vlees kennelijk met lange tanden eet,om
het slacht-offer te braden en mals te maken maar dit voorstel stuitte bij de rest van onze
broederschap op veel weerstand. Het offervliees moet juist niet lijken op wildbraad maar puur
en sensitief zijn . Wij beschouwen het bereiden van het vlees als een decadente afwijking die
ons verwijdert van de oorsprong. Wanneer de opperste extase is opgeroepen dan past daarbij
slechts het genot dat ook het roofdier ondergaat, wanneer hij zijn rauwe prooi met huid en haar
verslindt en daarbij past niet de geur van gebakken spek en geroosterd vlees.

Een uur later was er van de vrouw niet veel meer over dan een afgekloven skelet. Nicolal
gebaarde ons dat wij moesten stoppen met eten en ging ons voor in een aantal

ofterdansen. Daama dronken wij wijn en mediteerden over het leven, in het aangezicht van de
dood. Versterkt met nieuwe levensenergie gingen wij tenslotte naar huis met uitzondering van
de broeders die de resten van onze offermaaltijd moesten verbranden.

Gewetensbezwaren heb ik nooit gehad. Nee, waarom ?De hele natuur bestaat uit eten of gegeten

worden. Wij allen zijn deel van een gigantische voedselketen en daarbij passen geen ethische of

morele waarden.Nu al terwijl het rauwe vlees van de geofferde vrouw nog in mijn ingewanden
verteerd wordt kijk ik verlangend vooruit naar Pasen!




HET KERSTDINER

Door Martin van Meurs

Martin van Meurs o.a. historicus, schilder, dichter en schrijver
heeft dit bloedstollend griezelverhaal voorgelezen tijdens de
Kerstviskosmogonie in Duiven op 26 december 1994. Bovendien was
het die dag voor de liefhebbers op band te beluisteren. Iedere
overeenkomst of gelijkenis van/met personen en/of situaties moet

zijn voortgekomen uit uw eigen verbeelding en berust daarom op
toeval.

Ali Conguz

ontwerp omslag--Henk Jaspers- © 1994




